Ik kreeg van het eerste huis waar we heen zijn gegaan meer het gevoel dat het een museum was,
maar het huis is bewoond. Wat ik leuk vind aan het gebouw, is de verschillende kleuren en het gevoel
dat je in een schilderij zit. Ik zou er zelf niet in willen wonen want ik kreeg niet het gevoel dat het fijn

wonen is.

Deze plaats hadden we al eerder gezien op een foto in de klas, maar op de plaats zelf zag je dat het al
heel oud was en dat het al veel heeft meegemaakt. Ik vind de kamer zelf wel gezellig en mooi maar

het uitzicht over de tuin en de aangrenzende huizen is niet mooi.




Deze binnentuin bevond zich bij het huis van de moeder van Luc Vanhout. Ik vond het een mooie
binnenplaats, waarbij je het gevoel krijgt dat je in een jungle zit. Er zijn een aantal mooie plantjes en
bomen en wat stil water. Het huis en de binnentuin waren al vele gezelliger dan het andere huis en
gaven een rustig gevoel.




