
 

De Turnhoutse school 
 

 

 

Als tweede gebouw gingen we naar het huis  

van Luc Vanhout, het huis was heel brutaal  

ontworpen met grove vormen en met delen  

van de beton die gewoon open zijn gelaten.  

De inkom van het gebouw was een ervaring op zich,  

er werd een wandel paadje aangelegd waarbij je  

al een eerste indruk krijgt van het gebouw. 

 

 

Voor het gebouw werden gevelstenen gebruikt die 

 eigenlijk als afval bestemd waren, ze hadden een 

 bruine kleur en zijn dus uniek. Toen het gebouw  

net af was, werd het eigenlijk beschreven als de  

schande van Turnhout, omdat het te ver voorliep 

 op de huidige mode van architectuur toen in 

 die tijd. Maar nu is het een echte parel en word  

het bezocht omdat het zo uniek is. In die tijd was  

dit huis zeer modern en uniek .  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de hele woning liep een groene band van planten tot aan de 
binnentuin om het huis wat te verdelen . In het huis waren alle betonbalken 
duidelijk zichtbaar en was er textuur van de bekisting aanwezig.  

 

Aan de zithoek was er een dakraam  

zodat er ook natuurlijk licht binnenkomt  

in het huis. Ook was de zithoek een halve  

meter onder de grond , wat in die tijd vrij  

populair was om te doen . Op die manier  

deel je de ruimte ook in verschillende delen 

zonder er muren te plaatsen  De haard was  

ook volledig uit beton met de  

bekistingspanelen zichtbaar .  

 

 



 

 

Doorheen het huis lopen er veel betonbalken die ook doorlopen naar buiten 
waardoor er een enorme koudebrug ontstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de achterkant van deze woning bevindt zich een club house waar alle 
architecten s ’middags komen lunchen of bijvoorbeeld een personeelsfeest 
houden. Dit huis is gebaseerd op de zonnetechniek , aan de achterkant van 
de woning is er een groot serreraam van de bodem tot het dak . Doordat de 
zon hier op schijnt warmt het huis op op een natuurlijke manier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


