Schoolvoorbeeld

van Turnhouts
brutalisme




“Waar ik het meest aan gehechtben in dit huis?
Waarschijnlijk de schilderijen van mijn vader. Dat
zijn toch unieke stukken.” Aan de bakstenen muren
achter Paul Schellekens hangt een tiental werken,
van figuratief tot abstract. Vader Jozef Schellekens
was provinciaal architect. Hij ontwierp onder meer
het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne en

het strandgebouw van het Zilvermeer in Mol. Zijn
eigen woning op de Steenweg op Mol in Turnhout is
beschermd als monument.

“Tk vertel altijd over mijn jeugd aan vrienden die last
hebben van hun tieners”, steekt Paul van wal. “Ik was
slim genoeg om van het eerste rechtstreeks naar het
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derdeleerjaar te gaan, maar daarna heb ik zowel het
zesde leerjaar als de vijfde en zesde Latijnse twee
keer gedaan. En nadien ben ik toch met grote onder-
scheiding afgestudeerd als architect. Moraal van het
verhaal: na de apenjaren komt het meestal toch nog
goed (lacht).” Zijn vader kon de diploma-uitreiking
helaas niet meer meemaken. Hij overleed in 1963 op
54-jarige leeftijd.

Toch kon Jozef Schellekens nog zien hoe zijn zoon in
zijn voetsporen trad. Paul werkte toen al samen met
zijn schoonbroer Carli Vanhout. Samen ontwierpen
ze bekende villa’s in de Parklaan, waaronder de
woning en het architectenbureau voor Vanhout.
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Het huis

van Paul
Schellekens
en zijn vrouw
kwam er niet
zonder slag
of stoot.



“Het ontwerp werd
aanvankelijk niet
goedgekeurd, onder
meer omdat het huis
geen voorgevel heeft”

te wenen”, vat Pauls vrouw Gerda de brief lachend
samen. “Het heeftin elk geval gewerkt, want ik werd
uitgenodigd op zijn kantoor in Brussel. ‘Schellekens’,
zei hij, ‘je bent een goede architect maar dat betekent
niet dat je de regels zomaar aan je laars maglappen.’
Gelukkig had de advocaat van Stedenbouw, die ook
aanwezig was, een idee. Hij zei me een muurtje te
tekenen voor het huis, waardoor het leek alsof dat de
voorgevel was, en de directeur-generaal verscheur-
de het Koninklijk Besluit. Dat muurtje is er natuur-
lijk nooit gekomen (lacht). Voor de verkoop heb ik
onlangs de bouwaanvraag opgediept en hetis toch
nietvoor te stellen hoe summier die was. Vandaag
zou het met alle nieuwe regels niet meer waar zijn.”

Tomaten op zolder

Dankzij het advocatentrucje kon Paul toch zijn ont-
werp laten uitvoeren. Het kadert volledig in de tra-
ditie van het brutalisme, dat hij op dat moment mee
lanceerde. “Tk was in die tijd gefascineerd door ar-
chitect Le Corbusier. Hij maakte gebruik van eenvou-
dige materialen, zeer rudimentair.” “Handig want
dat betekent weinig onderhoud”, lacht Gerda. “Je
ziet de elektriciteitsleidingen over de muur lopen, de
verlichting bestaat uit spots op fotoklemmen en de
schilder is hier alleen moeten komen voor de binnen-

deuren. Die zijn in 45 jaar tijd één keer overschilderd.

Terwijl ze toch niet ontzien werden door de kinde-
ren”, zegt Gerda. “Dat is nog een voordeel van dit
huis: hetis ongelooflijk kindvriendelijk. Ze kunnen
hier niets stukmaken en dus kwamen op regenach-
tige vakantiedagen alle kinderen uit de buurt bij ons
spelen. Ze bouwden kampen met de kussensin de
zithoek of speelden ‘bedot’ in het hele huis.”

Paul hield vast aan het idee van Buckminster Fuller.
De living is een open ruimte tot vijf meter hoog in de
nokvan het dak en omvat onder meer een gezellige
avondzithoek en een open keuken. De planten die op
zolder onder de dakramen staan, zijn nog net te zien
vanuit de comfortabele zetels. “In de zomer kan het
er wel warm worden, ik heb er zelfs ooit nog tomaten
gekweekt”, lacht Paul. “Maar de zolder werd ook
gebruikt door de kinderen als speelplek.”

De inputvan Gerda in het ontwerp van het huis was
eerder beperkt: “Ik had niks te zeggen” lacht ze.
“Maar ik kende ook niet veel van architectuur. Ik
Was getrouwd met een architect en vond dat die vrij
moest zijn om te bouwen wat hij in gedachten had.
Als hij dat al niet kon met zijn eigen huis. .. Ik had
maar één eis, maar wel een belangrijke: het moest
hier warm genoeg zijn. In mijn jeugd hebik veel
kou geleden en dat wou ik nooit meer.”

Het linkerdeel van de zolderverdieping richtte Paul
nadien in als zijn architectenkantoor. Daarvoor

werd de inkom uitgebreid zodat er plaats was voor
een trap van de begane grond naar de eerste verdie-
ping. “Zo moeten mijn klanten de trap in de living
niet gebruiken. De woonkamer is nog altijd de beste
plaats voor een trap, dat geeft een gevoel van veilig-
heid en intimiteit.”

Paul installeerde een bureau bij hem thuis nadat hij
de samenwerking met Carli Vanhout had stopgezet
omals hoogleraar te doceren aan wat vandaag het
Henry Van de Velde Hoger Instituut voor Architec-
tuurwetenschappen is in Antwerpen. “De academie
waar zowel mijn vader als ikzelf jaren daarvoor ge-
studeerd hadden. Zo'n vijfhonderd studenten heb ik
ermogen onderwijzen. Ik heb het altijd ontzettend
graag gedaan.”

Recent verliet Paul naar eigen zeggen het pad van het
brutalisme een beetje. Voor de doodlopende Joker-
straat, niet ver van zijn eigen woning, ontwierp hij
een dertigtal witte huizen. “De witte kleur was een
wens van de projectontwikkelaar, maar ook ik stond
volledig achter deze strakke architectuur”, zegt Paul.
Na 45 jaar nemen Paul en Gerda binnenkort
afscheid van hun woning. “We hebben hier altijd
heel graag gewoond, maar onze kinderen zijn het
huis uit en het s hier te groot voor twee mensen”,
vertelt Gerda. “Bovendien zijn ze internationaal
ingesteld: ze wonen in Londen en New York en als
ze op bezoek komen, trekken ze op weekend door
heel Europa. Dan heeft Antwerpen een veel betere
ligging dan Turnhout.”

Volgend jaar verhuist het koppel naar een apparte-
mentniet ver van het MAS. “Natuurlijk gaan we dit
huis missen”, zegt Paul. “Met Kerstmis komen alle
kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen naar
Turnhout. Dan haal ik de matrassen boven en blijven
ze hier allemaal een week slapen. Dat gaat niet meer
lukken op het appartement. We gaan dus een hoofd-
stuk afsluiten en dat is wel jammer. Aan de andere
kant weet ik zeker dat de nieuwe eigenaars hier even
gelukkig gaan zijn als wij.” M
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INFOFICHE:
Bouwjaar: 1969
Prijs: 538.000 euro
Oppervlakte grond:
1324 m2
Bewoonbare opper-
vlakte: 420 m2
Bekijk de villa ook
op www.architecten-
woning.be of vraag
meer info aan via
www.vansweevelt.be.




Paul
Schelle-
kens
vond de
inspiratie
voor zijn
woning in
Canada.
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In het huis
zijnde
houten
draag-
balken
overal
zichtbaar.

Op zolder
kweekte
Paul ooit
tomaten.

De zithoek
opde
beneden-
verdieping.

Vandaag bevindt er zich Architects in Motion (AIM),
de rechtstreekse opvolger van Atelier Vanhout en
Schellekens en een van de grootste architecten-
bureaus in Vlaanderen.

Anderhalf jaar na zijn afstuderen ontving Paul de
Belgische Prix de Rome, een onderscheiding voor
jonge artiesten. Tegelijk stroomden de opdrachten
binnen, onder meer voor de Sint-Victorschool, het
clarissenklooster op de Heizijde en de Parkwijk. Af
en toe werd de cirkel zelfs rondgemaakt: “Tk heb nog
de allereerste schetsen voor de Warande op papier
gezet. Nuben ik al een tijd samen met AIM bezig aan
de plannen voor de laatste renovatie en verbouwing
van het cultuurhuis.”

Samen met Lou Jansen, Rudi Schiltz en Paul Neefs
geven Vanhout en Schellekens Turnhout en om-
geving een nieuw aangezicht. Later zal de bekende
architect Renaat Braem spreken van de ‘Turnhoutse
School’. Ze halen hun inspiratie uit Scandinavié, de
Verenigde Staten en het opkomende brutalisme, dat
gebruikmaakte van ruwe materialen. “Het sloeg aan
omdat het iets helemaal nieuw was”, zegt Paul.

Onzichtbaar muurtje

“Blote bakstenen, rudimentaire materialen,
zichtbare houten draagbalken... Waar trokken

de mensen vroeger in hun vrije tijd naartoe om te
ontspannen? Inderdaad, bruine kroegen. Die on-
gedwongen sfeer hangt in dit huis.” Het mag duide-
lijk wezen: het zal Paul Schellekens zwaar vallen om
afscheid te nemen van zijn huis in de Hertenstraat.
Inspiratie vond hijin 1968 aan de overkant vande
oceaan.

“Ik werd door de Orde van Architecten afgevaardigd
naar de Olympische Spelen in Mexico, waar tegelijk
eeninternationaal congres van jonge architecten
georganiseerd werd”, vertelt Paul. “Tk maakte toch
de oversteek dus besloot ik ook de wereldexpo in
Canada te bezoeken. Architect Buckminster Fuller
had het Amerikaans paviljoen ontworpen. Die grote
koepel maakte zo'n indruk op me dat ik besloot ook
zo’n grote ruimte te maken met een vrije indeling.”
Paul had al een ontwerp gemaakt voor zijn huis op
een stuk grond vlak buiten de Turnhoutse ring dat
hij gekocht had, maar die plannen verdwenen inde
vuilnisbak. “Een koepel bleek al snel technisch en
financieel onhaalbaar. Dus ben ik vertrokken van een
heel eenvoudig dak, zoals er al driehonderd jaar ge-
bouwd worden in Belgié. De stad keurde mijn bouw-
aanvraag snel goed, maar vier weken later kreeg

ik een briefin de bus met als statige openingszin
‘Wij, koning der Belgen, groeten u...". Stedenbouw
Antwerpen had het ontwerp afgekeurd en moest een
Koninklijk Besluit opsturen om de beslissing van stad
Turnhout te verbreken. Het uitzicht van de woning
was esthetisch onaanvaardbaar in de wijk omdat de
stijl deed denken aan de vorm van een weekendhuis-
je en bovendien had het huis geen voorgevel.”

Paul besloot in de pen te kruipen en schreefeen
emotionele brief aan zijn vroegere prof steden-
bouw, Leopold Hendrickx, toen directeur-generaal
van Stedenbouw in Brussel. “Zijn vrouw was zwan-
ger van haar derde kind en zat thuis haar ogen uit



